
 
 

 

BEGINSITUATIE: 

De Heere Jezus belooft dat Hij Zichzelf zal openbaren aan die mensen die Hem liefhebben. God laat 

aan hen zien Wie Hij is. Hij laat merken dat Hij hen kent. Hij geeft wat ze nodig hebben: Zijn liefde, 

kracht, hulp en troost. 

De discipel Thaddeüs heeft goed geluisterd naar wat de Heere Jezus vertelde. Maar hij begrijpt het 

niet helemaal. Daarom stelt Thaddeüs een vraag.  

Thaddeüs vraagt: ‘Heere, wat bedoelt U? Waarom openbaart U Zich wel aan ons en niet aan de wereld?’  

 

KNUTSELIDEE 

Vraagteken van karton/papier met vraag en antwoord. 

 

MATERIAAL 

• Werkblad 4 

• Stiften/potloden/verf/stempels 

• Papier / karton 

• Scharen  

• Bijbelgedeelte Johannes 14 

 

WERKWIJZE 

• Knip het vraagteken uit en geef de voorkant en achterkant een kleur 

• Schrijf/stempel op de voorkant de vraag die Thaddeüs stelt 

• Schrijf/stempel op de achterkant antwoorden die je vindt in Joh. 14: 23-29. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

WERKBLAD 4 

 

 


